Liturgie voor de afscheidsdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

Neeltje Johanna Maris - van Exel

Nely

*5 mei 1952 t 7 februari 2026

Zaterdag 14 februari 2026 om 10.30 uur
in het Oosterlicht te Gorinchem

Voorganger: Ds. Dirk Ophoff

Ouderling: Erik Groeneveld

Pianist: Kees Versteeg

Organist: Erik van Middelkoop

Combo: onder leiding van Kees Versteeg

Uitvaartverzorging: Van Gils Uitvaartzorg



Ingeleide: Concert voor fluit en harp in C major van Mozart

Welkom en bemoediging
Zingen: Psalm 139: 1 en 14

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Inleidende woorden
Gebed

Herinneringen aan Neeltje
- Annet namens Jos
- Vriendin Nel Frans
- Lennart
- Adam

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

- Luisterlied “Verstild in steen” van Stef Bos

Schriftlezing: Jakobus 3: 13-18 door vriendin Ineke van Dam

Zingen: Lied 513: 1 en 4

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Overdenking

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Zingen: “Abide with me” Lied 247:1,2 en 5

Abide with me; fast falls the eventide;

the darkness deepens; Lord, with me abide:
when other helpers fail, and comforts flee,
help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life’s little day;
earth’s joys grow dim, its glories pass away;
change and decay in all around I see;

O thou who changest not, abide with me.

Hold thou thy cross before my closing eyes;

shine through the gloom, and point me to the skies;
heav’n’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
in life, in death, O Lord, abide with me.

Dankwoord namens het gezin door Adrie Timmers
Gebed
Zingen: Lied 634: 1 en 2

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Woord van uitgeleide

Tijdens de uitgeleide luisteren we naar het Taizélied
‘Ubi caritas, deus ibi est’ — Waar liefde is, daar is God.

OP DE BEGRAAFPLAATS
Woorden van afscheid
Onze Vader

Zegen






