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Binnendragen van de overledene door de familie
 
Het orgel speelt het Lied: Daar ruist langs de wolken
 
Welkom
 
Bemoediging en groet
 
Zingen van het Lied:’ Heer ik hoor van rijke zege’

Heer, ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp’len vallen op mij neer, 
ook op mij, 
ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij.

Ontsteken van de kaarsen  

Gebed 

Delen van herinneringen 

Intro voor de lezingen 

Lezen: Psalm 23 (uit de eigen Bijbel)

Zingen van Lied: Nieuwe Liedboek no 23b 

1 De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust. 
 
2 De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen 
Van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; 
Hij draagt m’, als ik viel.



Lezen: Matteus 8: 23-27 

Zingen van Lied: ‘Als’g in nood gezeten

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! ‘s Heeren trouw is groot, 
En op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
Overweging  
 
Zingen lied: ’U zij de glorie’ 

U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer weer  
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af  
Heeft de steen genomen,van ‘t verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer 

Geloofsbelijdenis

Wij zien en ervaren 
hoe steeds weer een nieuw leven ontstaat, 
dat het leven de moeite waard is, 
dat wij in liefde leven kunnen geven aan anderen, 
aan elkaar, en wij geloven, dat wij hierin op U gelijken, 
God, Schepper en Vader van ons allen. 

Wij zien en ervaren 
dat brood breken en delen met wie het nodig heeft 
ons blij en gelukkig maakt, 
dat wij elkaar vergeving kunnen schenken, 
dat wij kunnen opstaan ten goede 

en krachtig leven, 
en wij geloven dat wij hierin op Jezus lijken, 
die zichzelf gaf aan anderen als gebroken brood 
en leeft voor altijd. 

Wij zien en ervaren 
dat wij vreugde beleven aan eenvoudige dingen, 
dat wij geloven, hopen en beminnen 
en daarin dichter bij elkaar komen, 
en wij geloven dat wij dit alles doen 
omdat Gods Geest in ons werkzaam is. 

Zingen: op melodie gezang 218 “Ik zeg het allen dat hij leeft” 

Geloven is: de wandeling 
Naar het Beloofde land, 
Aangaan in hart en handeling. 
Is: leven aan Gods hand 

Dankwoorden door Henk en Alien 
 
Dankgebeden 
 
Woorden van zegen bij de overledene 
 
Laatste afscheid 

Het huis van je lichaam 
zal hier niet meer gezien worden 
Je ogen zullen ons niet meer aankijken: 
Mag je nu gezien worden 
door de Eeuwige die ook ziet wat wij niet zagen. 

Je oren zullen ons niet meer horen: 
Mag je nu gehoord worden 
door de Eeuwige die beter hoort 
dan we onszelf kunnen horen.

Je mond zal niet meer spreken. 
Mag het verhaal van je hart, 
wat je het meest bezielde, 
door ons worden doorverteld. 

Je handen zullen ons niet meer aanraken. 
Mogen ze vrede vinden. 
Mag je gedragen worden op de handen 
van de Eeuwige die je verwacht.
 



Je voeten hebben sporen nagelaten. 
je hebt jouw eigen indruk op ons gemaakt. 
mogen wij de weg verder kunnen gaan 
die onze weg is.

Het huis van je lichaam 
zal hier niet meer gezien worden. 
Je kracht, je bezieling, 
sluiten we in ons hart. 

Je naam sluiten we niet uit, 
maar krijgt een plaats in ons herinneren. 

Zingen van het Slotlied  ’Veilig in Jezus armen’ 
 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar, in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
over de glazen zee. 

Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar, in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dier’bre toevlucht, 
Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op die Rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij. 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten 
uw heillicht gloren ziet. 

Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar, in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart.

Uitleg vertrek: Rianne van Bergeijk

Uitgeleide van de overledene met orgelspel: ‘Ik zie een poort wijd open staan’

We vervolgen de dienst op de begraafplaats.
 




